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Zondagsbrief 
Zondag 22 februari 2026 

Kleur: paars 
 

Eerste Zondag van de 40-Dagentijd 
 

Voorganger:   ds. Janos Schellevis 
Ouderling van dienst: Albert van Leeuwen 
Organist:    Nico Fierloos 
Koster:    Finie Herrebout 
Videowall:    Kees Biesheuvel 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt. 
 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
naar mevr. C.M. de Pooter-van Doeselaar in Hoek en dhr. D. Stam in Terneuzen. 
 
Bij de komende dienst 

Zondag 1 maart, Tweede Zondag van de 40-Dagentijd dienst om 10.00 uur 
waarin ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan.                          

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor KIA Werelddiaconaat Guatemala 

Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog 

veel mensen in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen 

dorpen wonen gaan alleen ‘s morgens naar school. ‘s Middags 

moeten ze hun ouders helpen op de markt of op het land of om 

brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer kunnen 

bijbenen, vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de b 

basisschool zonder te kunnen lezen en schrijven. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Bloemschikkingen in de 40 dagentijd. 

Rode draad in de schikkingen is “de Geest waaiert breed uit” 

De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een andere 

toekomst, een nieuw begin. 

 

1e zondag, woorden bij de schikking: 

Zand eindeloze vlakte, onbekende verleidingen,  

het blauwe duifkruid als teken van de Geest helpt onze weg te vinden. 

 

 
  

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken  
 
Intochtslied: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 

Lied 84: 1, 3      (zo mogelijk staande) 
  
 

Aansporing en Groet 
 

vg: God - die de hand heeft gehad in het ontstaan  

 van de aarde, de natuur en ons leven - 

allen: is ook vandaag in deze dienst bij ons! 

vg:  Zo zijn we hier samen  
allen: in de naam van Jezus 
vg:  God groet U en jullie allemaal met zijn vrede.                                       

allen: Amen 
         (daarna gaan allen zitten) 
 
Inleiding: 

Wisseling kleur  

Thema ‘Een wereld vol verleidingen’ 

 

Kyriegebed   

3x onderbroken door acclamatie ‘Houd mij in leven’ Lied 368a   
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Dienst van de schriften  

 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 
 

Schriftlezingen:  
 
Eerste Testament: Genesis 3: 1 t/m 9  Lectrice: Cocky Rammeloo 

Tweede Testament: Matteüs 4: 1 t/m 11  voorganger 

 

Zingen: ‘Die chaos schiep tot mensenland’   Lied 322: 1, 2, 3  

Uitleg en verkondiging 
 
Meditatieve muziek 
   
Zingen:  ‘Een mens te zijn op aarde’     Lied 538: 1, 2, 4   

 

 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
  
Inzameling van de gaven bestemd voor Justitiepastoraat , toelichting Katrien 
van der Wiele 
 
Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. 

Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder 

moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen 

protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers 

gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging 

dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen 

en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God 

 
Teken van Hoop 
 
 
Gebeden - dankgebed – voorbeden – stilgebed  

afgesloten met het zingend bidden van het ‘Onze Vader’ 
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2. En nog bidden wij met smart,  

      laat uw rijk op aarde komen;  
     bind uw wil ons op het hart  
      en wij ademen volkomen.  
 

3. Reik ons brood voor alledag  
       en vergeef wat wij misdeden,  
     zoals onze hand vergaf  
    wie tekortdeed in ’t verleden.  
 

4. Hoed ons voor de diepe nacht,  
      leid ons niet op blinde paden;  
      red ons, zijn wij in zijn macht,  
      uit de handen van het kwade.  
 

5. Onze Vader, want Gij zijt  
      meer dan alle aardse namen,  
      groot in kracht en heerlijkheid,  
     tot in alle tijden. Amen.  
 

Tekst: Eppie Dam Muziek: Hindrik van der Meer 
 

Slotlied:  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Lied 536: 1, 2, 3, 4      (zo mogelijk staande) 

 

Heenzending en Zegen  
 

 afgesloten met gezongen ‘Amen’  Lied 431c  
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 
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Aansluitend is iedereen van harte welkom 

in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 

 

Bij de komende weken 

Dinsdag 24 februari: Open Kerk en Middaggebed 
  De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
  Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.  
Welkom! 
 

Dinsdag 24 februari: Eten voor alleenstaanden  
U bent van harte welkom! De kosten bedragen € 10,00 per persoon  
De maaltijd begint om 17.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur  
Opgeven kan via de intekenlijsten in één van beide kerken of via Ina 
de Pooter, telf. 06-27 88 82 99  
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde 
Kerk 

 
Van de zwerfruim groep: 

Zoals u weet gaan we iedere 4e woensdag van de maand (25 
februari a.s.) met een groep zwerfafval ruimen. We verzamelen om 
13.00 uur bij de kerk. We zijn de laatste maanden zelfs met 10 
personen! Natuurlijk komen we dan ook blikjes en flesjes met 
statiegeld tegen. Na het afval ruimen (en na de koffie, want dat hoort 
er ook bij) gaan er 2 van de groep alle blikjes en flesjes inleveren en 
kopen daarna voedingswaren voor de geven en nemen kast. We 
willen jullie vragen om de zondag voordat we afval gaan ruimen jullie 
lege blikjes en flesjes in te leveren in de kerk zodat de opbrengst voor 
het kastje nog groter wordt. We zorgen dat er een mand of zak staat.  
Alvast bedankt! 

 
Woensdag 25 februari: Lijf en ziel – Ziekenzalving  

Inmiddels zijn we toegekomen aan de 4e avond vanuit de Ring 
rondom het thema 'Lijf en Ziel'. Deze avond zal gaan over 
ziekenzalving o.l.v. ds. Wil Kaljouw en ds. Jan Verlinde.  
Welkom op 25 februari van 19.30 - 21.30uur  
De Rank, Zaagstraat 2, Zaamslag 
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Dinsdag 10 maart: Wereldmaaltijd 
De jaarlijkse wereldmaaltijd wordt dit jaar gehouden op dinsdag 10 
maart 2026. 
Iedereen is van harte welkom. 
Aanvang van de maaltijd is 18.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 
kerk, de zaal is open om 17.30 uur. 
De kosten bedragen 15 Euro per persoon (dit is exclusief drankjes). 
De opbrengst is bestemd voor ons ZWO project : Delta voor 
Colombia. 
U kunt zich opgeven t/m zaterdag 7 maart bij Jaap Brouwer, tel.0115- 
442207 / 0618168224 of bij Ko Dees tel.0115-441241 of via de 
intekenlijst bij de ingang van de kerkzaal. 
We rekenen zoals voorgaande jaren op veel belangstelling voor deze 
bijzondere maaltijd. 
 

Woensdag 11 maart: Koek en Taart 

Samen genieten van koek en taart met een spelletje en een 

babbeltje. Samen is alles leuker.  

Wegens groot succes gaan we rustig verder. Aanmelden hoeft niet 

maar we waarderen het als u een eigen bereid koekje of taartje 

meebrengt.  

Wanneer? Woensdag 11 maart van 13u20 tot 16u30. 

 

 
 
Mededelingen. 
 
40-Dagentijd 

Woensdag 18 februari was het As-woensdag, begin 
van de 40-Dagentijd.  
Op de statafel bij de ingang van de kerkzaal liggen 
er kalenders om de komende tijd stil te staan bij 
deze bijzondere periode voor Pasen. Het thema dit 
jaar is ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’  
Vandaag is de Eerste zondag in de 40-Dagentijd.  
Elke week zal er een liturgische schikking op de 
Avondmaalstafel staan, gemaakt door Marleen en 
Mieke.  
Tijdens deze dienst is de collecte bestemd voor het 
Justitiepastoraat. Mevrouw Katrien Van de Wiele is 
te gast om over deze bijzondere vorm van pastoraat 
te vertellen.  
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Na afloop van deze dienst is er de mogelijkheid om kaarten te schrijven, de 
jaarlijkse Paasgroetenactie voor gedetineerden.  
 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht 
wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de 
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.  
Daarom doet ook onze gemeente mee met de Paasgroetenactie. 
 
 
 
 
Stichting de Kerk in Klooster presenteert op zondagmiddag 15 maart een 
optreden van  
L E N N Y      K U H R . 
                                         Concert begint om 14:30 uur  
                                         De kerk is open vanaf 14:00 uur.  
 
L I C H T: Dat is de titel van het concertprogramma. Een levendigheid die haar bezielt en 
waarvan ze zo graag zingt. Begeleid door haar twee favoriete muzikanten, tevens de 
producers en arrangeurs van het album; Frans de Berg toetsen en zang, Freek Dicke, gitaren 
en zang. 

 

 
 
Lenny Kuhr kondigde vorig jaar september de release aan van haar nieuwe album, getiteld  
“L I C H T”. Het album, dat vorig jaar op 15 september verscheen, bevat zeven nieuwe 
Nederlandstalige liedjes en vormt een ode aan hoop, inspiratie en de kracht van muziek.  
 
In “LICHT” verkent Lenny Kuhr thema’s als troost, bezieling en verbondenheid. De liedjes zijn 
ontstaan uit een periode van reflectie en creativiteit, waarbij ze inspiratie omschrijft als “licht 
dat binnenviel op de donkere aarde”.  
De liedjes zijn verweven met de voorstelling “LICHT”, die door het hele land te zien zal zijn en 
dus ook op zondagmiddag 15 maart a.s. in de Hof te Zandekerk.  
Ga voor reservering/tickets naar www.stichtingdekerkinklooster.nl (volwassenen € 20,-/  
vrienden: € 17,50. Onze Belgische vrienden kunnen contant tickets kopen aan de zaal. 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.stichtingdekerkinklooster.nl/
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40 dagen tijd 
om het verdorde weg te hakken 

te wieden, te wroeten, te ploegen 
te spitten 

diep en dieper te spitten. 

Aarde omwoelen 
lucht 
water 
vuur 

geven aan de aarde, 
de aarde van je leven. 

40 dagen werktijd 
om zo te kunnen zaaien en planten 

en opnieuw te groeien, 
je te wortelen 

in vaste, goede bodem 
diep in de aarde 

hoog in de hemel. 

 

Kathleen Boedt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actuele informatie over de 
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 

www.gelovenindedelta.nl 


